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bidden • • •
GEBEDSPUNTEN
• We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Mogen 

er mensen komen die liefde hebben voor de wijk en het Bijbelhuis 
kunnen helpen een stabiele financiële basis te geven.

• Bidt u mee dat God zal voorzien in wat nodig is om het werk 
in zijn koninkrijk te kunnen doen en dat de jongeren al vroeg 
zullen ontdekken dat God met ons wil zijn en bij ons zijn thuis wil 
maken?

• Bidt dat we als team liefde en aandacht kunnen geven aan 2060. 

DANKPUNTEN
• Wij danken voor de inzet van Jeroen Dondorp als bestuurslid, Tom 

De Craene als adviseur fondsenwerving en Willem Maertens voor 
jongerenwerk en beleid. 

• Ook zijn we dankbaar dat Dorethé Segers ons komt versterken. Zij 
zal zich inzetten voor fondswerving. 

• Hoewel de afgelopen periode niet gemakkelijk was, hebben we 
goed contact onderhouden met gezinnen en jongeren. Er is een 
sterke behoefte bij hen om het Bijbelhuis te bezoeken.

U kunt ons helpen om het gebouw een thuis te laten zijn! Het 
Bijbelhuis is een gastvrij huis voor de buurt. Elke dag willen wij 
jongeren en ouderen thuis ontvangen. Onderhoud, schoonmaak 
en aankleding zijn daarvoor essentieel. Door uw gift kunnen wij 
de onderhoudskosten blijven betalen. Stort uw gift op één van de 
rekeningen onder vermelding van “onderhoud Bijbelhuis”. Een 
bijzondere bedankt aan alle gevers van de periodieke giften! Uw 
trouw geeft ons vertrouwen!

Wilt u er ook over nadenken of u ons werk kan steunen met een 
eenmalige gift of een bestendige opdracht? Voor periodieke giften 
kunt u mailen naar secretariaat@bijbelhuis.be of u kunt het zelf 
regelen met een schenkingsformulier op  www.belastingdienst.nl. 

IBAN NL: NL96INGB 0000 0898 60 t.n.v. Stichting Bijbelhuis Antwerpen 
IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW,  
BIC: BBRUBEBB
Wij willen u bedanken voor uw steun, gebed en financiële hulp!

Bijbelhuis steunen • • •
UW STEUN IS NODIG!

Vaak krijgen wij de vraag: “Wat is het 
Bijbelhuis?” Het Bijbelhuis roept verschillende 
associaties op in de buurt, zoals: ‘een 
boekhandel’, een ‘koranschool’, een ‘buurthuis’ 
of een ‘jeugdwerking’. Wanneer we luisteren 
naar de ervaring van deelnemers valt ons 
op dat het vooral familiale, relationele en 
religieuse aanduidingen zijn. ‘Een (t)huis van 
God’; één familie; een plaats van vriendschap 
en gezelligheid ; een warm onthaal!

Wat mensen ervaren in het Bijbelhuis heeft een 
sterk relationeel karakter. In die relatie is een 
vertrouwen ontstaan, wat de vrijheid schept 
om thuis te raken in het Bijbelhuis. Thuis zijn 
blijkt een directe verbinding te hebben met 
het bezoeken van families thuis. Er gaan ont-
moetingen en gebeurtenissen aan vooraf. Dan 
is belangrijk te beseffen hoe wij ons gedragen 
wanneer we iemand thuis bezoeken. Wat neem 
je mee? Wat geef je?

We kwamen thuis bij een gezin. We bouwden 
een bed voor één van de kinderen. Toen het 
klaar was adviseerden we hem : “Zeg elke avond: 
God, ik dank u. Ik weet dat u van mij houdt!” 
God wil een woning bij ons maken. Daarmee 
laten we zien dat het Bijbelhuis zelf een thuis 
is met aandacht en liefde voor God en mensen. 

Jezus is onze wereld binnengekomen! Heeft de 
rommel opgeruimd, orde geschapen, ons hart 
gereinigd en vervuld met zijn Heilige Geest. God 
is thuis gekomen! Niet dat ik naar hem toekom. 
Want ‘Wie zal zijn huis binnentreden?’ ‘Hij komt 
en maakt bij ons zijn woning!’ Waar Jezus kwam 
veranderde iets . Bij zijn geboorte in Bethlehem, 
tijdens zijn bezoek aan Zacheüs, Maria/Martha, 
bij Jaïrus, … Wanneer Hij binnenkomt, ontvang 
je zijn zegen en zijn glorie. Als Hij binnen is ge-
weest, straalt dat uit naar iedere volgende be-
zoeker. 

Laten wij een thuis maken in 2060!

• Ernst van Velzen

‘EEN THUIS MAKEN’ !

• Hoe heeft u het Bijbelhuis ervaren?!
• Deed u vrijwilligerswerk? Nam u deel aan 

activiteiten? Was u betrokken? Graag willen 
we uw verhalen horen of zien. 

• Kunt u ons laten weten wat het Bijbelhuis 
voor u betekent heeft? 

Dat mag u doen door een app te sturen, een be-
richt na te laten, een brief te schrijven, te bellen 
met één van onze teamleden of een foto te stu-
ren van een moment wat u is bijgebleven. 
Laat u ons iets weten?!
We zijn benieuwd…

Het Bijbelhuis is sinds kort actief op Instagram 
en Facebook. Ook daar kan je ons altijd contac-
teren en je ervaringen delen! Volg onze activi-
teiten en kom dichterbij het Bijbelhuis in 2060.
Instagram: bijbelhuis_2060
Facebook: Bijbelhuis

DEEL UW  ERVARINGEN MET HET BIJBELHUIS!



CONTACT
VZW Bijbelhuis Antwerpen • Lange Dijkstraat 50 • 2060 Antwerpen • (+32)(0)3 233 62 82 • (+32)(0)496 53 46 04 (Ernst)

www.bijbelhuis.be • info@bijbelhuis.be

2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord met veel diversi-
teit op alle vlak: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, ...  
Te midden hiervan wil het Bijbelhuis verbindend werken. Er wor-
den toffe activiteiten georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar te 
maken in de buurt. Zo is er onder andere kinderclub, jongensclub, 
meisjesclub, huiswerkbegeleiding, gezinsbegeleiding, buurtmaal-
tijden, een naaicursus, praktische hulp, bezoek en pastoraat.
Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge 
samenhang versterken. We krijgen geregeld te maken met moslims 
voor wie dan ook we in het bijzonder aandacht hebben.

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS IS EEN GASTVRIJ (T)HUIS  
MET EEN OPEN BIJBEL TE 2060

Dit alles doen we om de liefde van God de 
Vader uit te dragen die we kennen in Jezus 
Christus.

Naast de vrijwilligers werken er 3 vaste me-
dewerkers:
• Ernst van Velzen ((coördinator)
• Thera van Velzen-Mourik 

 (vrouwenwerk)
• David Iboma (jeugdwerk)

  Een nieuw trapopgang
In alle rust werd dagelijks doorgewerkt door 
Whalid. Als lid van de Arabische kerk van Ant-
werpen wilde hij zijn tijd en vakmanschap in-
zetten om een langverwachte wens in vervul-
ling te laten gaan. De muren herstellen, de trap 
herstellen, stucken en metsen, primerlaag 1, 
primerlaag 2, traplak…Vanwege corona kon het 
Bijbelhuis niet alle activiteiten verderzetten, 
maar kon Whalied wel rustig verder werken. 
Bijzonder is dat we dankzij diverse giften dit 
hebben kunnen realiseren. We willen iedereen 
bedanken die hier zijn steentje aan heeft bijge-
dragen!

  Wedstrijd
Om de trapopgang kleur te geven hebben we 
families die het Bijbelhuis bezoeken gevraagd 
foto’s van hun land van herkomst te versturen. 
We hebben hier een wedstrijd van gemaakt. 
Verschillende prachtige foto’s werden aangele-
verd. En het resultaat is prachtig! De mooiste 
foto is van onze grote vriend en broer Rashed! 
Wij waarderen Rashed en zijn jarenlange trouw 
aan het Bijbelhuis. Afghanistan heeft daardoor 
een speciaal plekje gekregen in het Bijbelhuis. 

  Bijbelhuis steunen is 2060 steunen
Anneke Stevens uit 2060 maakte al mooie 
kommen en tassen. Zij deed dit vrijwillig om 
het Bijbelhuis te steunen. Met deze verkoop 
kan het Bijbelhuis nu het hele jaar blijven 
voetballen met de tieners in de buurtsporthal. 
Haar actie verwarmd ons en we waarderen haar 
initiatief Nu zijn er prachtige handgemaakte 
oorbellen van haar verkrijgbaar. Deze zijn te 
koop ter ondersteuning van het Bijbelhuis. Met 
de opbrengst steunt u de vrouwenwerking van 
het Bijbelhuis. Als u interesse heeft : stuur ons 
een berichtje of kom langs!

  Christen en moslims in gesprek 
Vragen van moslims aan christenen en vragen 
van christenen aan moslims zijn in bruikbare 
folders samengevat. Christenen krijgen op deze 
manier de gelegenheid zich te verdiepen in de 
vragen van moslims. En met de uitleg in de fol-
ders hebben moslims de mogelijkheid de ant-
woorden van christenen op een aantal geloofs-
vragen te onderzoeken. Het is onze wens dat het 
lezen van deze folders het inhoudelijk gesprek 

tussen moslims en christenen bevordert. U kunt 
deze bestellen voor u zelf, gemeente, groep.
Voor verdere informatie stuur een mailtje naar 
info@bijbelhuis.be

  …..Schenkt in Liefde
Op een dinsdagmorgen kwam Ernst aangefietst 
bij het Bijbelhuis en zag hij een lange rij 
wachtende mensen die op de stoep stonden. 
Er was een voedselbedeling van het OCMW 
in de Langedijkstraat. Spontaan zijn we 
koffie en thee gaan schenken met David en 
de vrijwilligers Marian en Birgit. We deden 
dit 1 keer in de 2 weken, maar vanwege de 
verstrengde maatregelen rond corona kon het 
de laatste weken helaas niet meer doorgaan. 
Het was een praktisch, maar wezenlijk gebaar 
van liefde voor onbekenden.

NIEUWTJES


