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Wat een prachtige feestdag was het 24 
september! 50 jaar lang is het een thuis voor 
families, een getuigenis van Gods aanwezigheid 
in het leven van mensen, een veilige plaats. En 
dat is het vandaag nog steeds! 

Kan u zich het volgend voorstellen? :
• Een zitzolder vol 18 plussers uit de wijk 2060, 

meest moslims, sprekend over trouw en 
huwelijk

• Moeders en stagaires die oefenen in 
‘begrijpend lezen’ met behulp van het 
bijbelboek Ruth

• een ‘sleep-over ‘ met tieners in het Bijbelhuis
• verdiepingsavond met jong-volwassenen, die 

zich verdiepen in het leven van de profeet 
‘Elisa’

• jonge jongens uit de buurt die koffie en thee 
serveren aan de bezoekers van het Bijbelhuis

• meisjes die vragen om in de week een 
‘conflictje’ uit te praten in één van de kamers 
van hun thuis

• studenten maatschappelijk en sociaal werk 
die met regelmaat ons vragen naar een 
stageplaats

Tijdens de feestdag werd in de ontmoeting 
tussen de verschillende generaties dat het 
Bijbelhuis een huis van God is. Jongeren van toen 
en jongeren van nu herkenden zich in elkaar en 
elkaars ervaringen. 

Momenteel raken we meer en meer betrokken 
op een veelheid van scholen en organisaties in 
de buurt. Is dat haar positie in de toekomst? 
Kan zij een bijdrage leveren aan de vorming 
van studenten, die zoeken naar een zingevend 
en bezield leven? Zal zij een voorbeeld zijn voor 
organisaties en instellingen, om te laten zien dat 
het geloof in de levende Heer niet getuigt van 
een verleden, maar van onmisbare betekenis is 
voor het leven?

Met kerst vieren wij  dat Jezus Christus ons leven 
heeft aangenomen, zowel lichaam en ziel. Hij zal 
die beiden  verlossen. Uit de greep van kwade 
machten, zielsvernietigende invloedsferen als 
leugen, lelijkheid en onrecht. Hij zal ons leven 
plaatsen in het licht van God waardoor hoop, 
geloof en liefde de voedingsbron van ons bestaan 
zullen worden. In het besef dat wij zelf dat zeer 

nodig hebben bidden wij met Augustinus: “Eng is 
het huis van mijn ziel : laat het door u verruimd 
worden, dat U er komen kunt.” 

Hij is gekomen en Hij komt . Op Hem is onze 
Hoop. Advent en Kerst vieren is geloven dat de 
hoop op Hem nooit tevergeefs zal zijn. Zo zien wij 
uit naar Zijn komen – alle dagen!

• Ernst van Velzen

Kijk voor foto’s van de jubileumdag : 
https://photos.app.goo.gl/EsoiTJBdUTTCDWR7

Of scan de QR code naar de compilatie: 
https://www.youtube.com/
watch?v=yjd5PZyQlM0

50 JAAR BIJBELHUIS:  
“DANKBAAR VERLEDEN… HOOPVOLLE TOEKOMST”

Een week lang een sport week opzetten in Antwerpen samen met het Bijbelhuis 
is een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt. Vooral om het feit dat mijn 
geloof er zo’n boost van heeft gekregen.

Zo was er gedurende onze sportweek een jongen genaamd Mohammed die 
allemaal moeilijke vragen stelde over het geloof.Ik besloot eens met hem te 
praten waarbij ik zelf stiekem de verwachting had dat ik hem wel tot geloof kon 
brengen. Maar niets bleek minder waar, want op veel van zijn vragen had ik geen 
antwoord en over jezus praten leek hopeloos. Het was na het gesprek dat ik te 
horen kreeg dat IK niemand hoef te bekeren, maar dat God dat doet. Het enige 
wat ik kan doen is het planten van een zaadje bij iemand door vol liefde over God 
te praten en vertellen hoe heerlijk het is om christen te zijn en God doet de rest.
Deze gedachte gaf me zoveel rust en doet het nog steeds. Het is één van de vele 
leermomenten die ik na de sportweek mee naar huis heb kunnen nemen.

2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-
Noord met veel diversiteit op alle vlakken: 
sociaal-cultureel, economisch, etnisch, 
religieus,... Te midden hiervan wil het Bijbelhuis 
verbindend werken. Er worden activiteiten 
georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar te 
maken. Zo is er o.a. kinderclub, jongensclub, 

meisjesclub, Bijbelstudie, huiswerkbegeleiding, 
gezinsbegeleiding, buurtmaaltijden, praktische 
hulp, bezoek en pastoraat.

Voor en met de wijk organiseren we activiteiten 
die de onderlinge samenhang versterken. We 
krijgen geregeld te maken met moslims voor 

wie we dan ook in het bij- zonder aandacht 
hebben. Dit alles doen we om de liefde van God 
de Vader uit te dragen die we kennen in Jezus 
Christus.

Bedankt namens: David Iboma, Thera en Ernst 
van Velzen, het bestuur en de vele vrijwilligers.

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS: THUIS IN ANTWERPEN 2060

EEN LEERZAME ERVARING 
... van Sytze Horjes tijdens de Zomer Sportweek met NXM en Sportquest

EEN EIGEN  
FC BIJBELHUIS

Jongeren uit de buurt en vrijwilligers van het bijbelhuis 
hebben een voetbalteam gevormd, waarmee we 
wedstrijden spelen tegen andere clubs uit de buurt. Dit 
verdiept en verstekt de onderlinge relaties. Stagaires 
zijn bezig om met deze groep een nieuwe weg uit te 
tekenen. De volgende keer vertellen we u meer. (volg 
ook instagram : bijbelhuis_2060)

Dank met ons: 

EER AAN GOD ONZE VADER, DIE MET ONS IS  
ALLE DAGEN TOT AAN DE VOLEINDING DER WERELD!

QR

https://photos.app.goo.gl/EsoiTJBdUTTCDWR7 
https://www.youtube.com/watch?v=yjd5PZyQlM0
https://www.youtube.com/watch?v=yjd5PZyQlM0


Voor onze dagdagelijkse werking hebben we uw giften hard nodig! 
Wilt u er ook over nadenken of u ons werk kan steunen met een 
eenmalige gift of bestendige opdracht?
IBAN NL: NL96INGB 0000 0898 60 t.n.v. Stichting Bijbelhuis Antwerpen 
IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW, 
BIC: BBRUBEBB

Voor periodieke giften kunt u mailen naar info@bijbelhuis.be.

Steunt u het Bijbelhuis?• • •
BEDANKT VOOR UW STEUN,  
GEBED EN FINANCIËLE HULP!

CONTACT
VZW Bijbelhuis Antwerpen • Lange Dijkstraat 50 • 2060 Antwerpen • (+32)(0)496 53 46 04 (Ernst)

www.bijbelhuis.be • info@bijbelhuis.be • Instagram: bijbelhuis_2060 • Facebook: Bijbelhuis

DROOM VOOR HET BIJBELHUIS

STAGIAIRES

Dit jaar zijn er verschillende stagiaires bij het 
Bijbelhuis. Iedereen is actief bij de verschillende 
clubs en activiteiten, passend bij de opleiding 
die iedere stagiaire doet. Het is bijzonder dat zij 
met elkaar mogen bijdragen aan het Bijbelhuis!

• Ed: Student jongerenwerkersopleiding aan 
het Evangelisch college, Nederland.

• Anass: Student Bachelor Maatschappelijk 
Werker, Karel de Grote Hogeschool, 
Antwerpen. Hij werkt aan een nieuwe opzet 
voor 18+ en begeleidt tieners.

• Hannah: Studente Bachelor Maatschappelijk 
Werker, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen. 
Zij ontwikkelt een nieuw programma voor 
vrouwen.

• Marlies: Studente Theologie aan de 
Christelijke Hogeschool Ede, Nederland.  Zij 
doet ervaring op met huisbezoeken, diverse 
families en werkt samen met Hannah 

• Jovan: Student Graduaat Maatschappelijk 
Werk, Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen. 
Hij werkt samen met Anass en begeleidt 
oudere jongeren als een goede vriend.

Sinds kort bied het Bijbelhuis ‘Woman-
connect’ aan. Deze is voor vrouwen die graag 
willen oefenen met Nederlands spreken. We 
oefenen met samen lezen van en spreken over 
het Bijbelboek Ruth. De weg die Ruth ging van 
haar land naar een ander land, hoe ze thuis 
raakt in een vreemd land en hoe God haar helpt 
is voor velen herkenbaar. Het is een verhaal van 
hoop. De eerste keer Woman-connect was een 

mooi moment. Samen hebben wij , Hannah en 
Marlies, kennisgemaakt met twee moeders. 
Gezellig thee gedronken; gepraat over het eerste 
hoofdstuk van Ruth dat gaat over Naömi en Ruth 
die vertrekken uit hun land. Het was mooi om op 
deze manier Nederlands te oefenen en elkaar te 
helpen ‘begrijpen wat we lezen’. 

• Marlies en Hannah

Sinds oktober dit jaar zijn we gestart met de 
11+ activiteit. Jongens van 11-14 jaar vinden 
elke week de weg naar het Bijbelhuis. Samen 
voetballen, bowlen, eten, Bijbellezen en goede 
gesprekken voeren . Het is prachtig om te zien 
dat de jongens met zo veel enthousiasme 
naar het Bijbelhuis komen.  Omdat het jonge 
jongens zijn ben je echt een voorbeeld voor ze. 
Daarom is het zeer waardevol dat ze regelmatig 
in het Bijbelhuis zijn. Op deze manier krijgen 
ze een goede indruk van hoe christenen leven 
en ervaren ze de dagelijkse gezelligheid en 
gastvrijheid. Daarnaast ben ik ook een mentor 
voor de jongens geworden. Ze komen naar mij 
met hun vragen, problemen en huiswerk voor 
school. Met de hulp van 2 vrijwilligers kunnen 
we elke vrijdag een activiteit voorzien. Maar ook 

op andere dagen weten de jongens de weg naar 
het Bijbelhuis makkelijk te vinden. De 11+ dankt 
alle betrokkenen die hebben geholpen met 
het opzetten van deze activiteit d.m.v. gebed, 
helpende handen en een financiële bijdrage.

• Aron van Velzen

GEDICHT VAN NURA 

Tijdens het 50 jarig jublileumfeest proefde Nura voor het eerst de sfeer van het Bijbelhuis. Ze 
schreef, taalvaardig als zij is, het prachtige gedicht ‘Herberg’ :

WOMEN-CONNECT

Ik hoorde een verhaal over een herberg  Een moment
Een plaats waar mensen komen en gaan  Waarbij mensen samen komen
Iets dat eeuwig blijft bestaan  Niet kijken naar geloof of kleur
Een plek waar iedereen welkom is Iedereen is welkom door de deur
En de deur open staat
Je niet zonder glimlach buiten gaat  En mensen helpen op hun avontuur
  De rol opnemen van de liefdevolle buur
Het inspireerde me om zo te leven Een onbekende dat je de hand biedt
Het beste van mezelf te willen geven De tekst aanleert van een nieuw lied
Leven als een herberg

11+ ACTIVITEIT 

Ruimte is voor heel veel jongeren van het 
Bijbelhuis belangrijk. Zodat zij een thuis 
kennen, bezig kunnen zijn met hun studie 
of interesses. In een veilige omgeving met 
elkaar kunnen spreken, studeren en nieuwe 
ervaringen kunnen opdoen. Als David naar 
de jongeren die naar het Bijbelhuis komen 
vraagt  wat het Bijbelhuis nog ‘cooler of 
graver’ zou maken is het antwoord duidelijk: 
‘een fitnessruimte.’ Voetbal is al jaren een 
vaste activiteit voor de jongeren die naar het 
Bijbelhuis komen. Wat zou het toch mooi 
zijn als de jongeren naast het voetballen 
in de sporthal ook een ruimte hebben 
om zich fysiek te trainen en daarnaast 
geestelijk opgebouwd te worden. Bijbelhuis 

kent twee Sportcommunities die we verder 
willen uitbouwen met de jongeren en 
jongvolwassenen die daar deel uit maken. 

Het is prachtig om te zien hoe Manon een 
toekomstig Bijbelhuis op een prachtige 
manier heeft uitgedacht en uitgetekend. 
Kan deze droom werkelijkheid worden? Ik 
persoonlijk denk van wel. Andere ruimtes 
kunnen benut worden voor activiteiten en 
ontmoeting. Samen met uw steun kunnen 
wij daarom bidden en daarnaar zoeken. Wij 
ontvangen graag uw gift voor de toekomst!

• David Iboma

mailto:info%40bijbelhuis.be?subject=

