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Het Bijbelhuis engageerde zich om zich om 
te helpen tijdens de ‘Cityweek’ in de week van 
16 april tot en met 21 april. De christelijke 
studentenvereniging Ichtus organiseerde deze 
week om studenten te laten kennis maken 
met het christelijk geloof en de kerk. Het was 
een mooie week! Verrassend en tegelijkertijd 
confronterend.

Op straat had ik een gesprek met een drietal 
Vlaamse studenten. ‘Wie is God ?’, vroeg ik 
ze. Twee van hen reageerde met afwijzing 
en verlegen humor. De derde persoon bracht 
voorzichtig zijn bedenkingen over God naar voren. 
Op de achtergrond van dit gesprek tekende zich 
één groot vraagteken af van onwetendheid. Een 
lezing in diezelfde week van de Vlaamse filosoof 
Guido Vanheeswijck bevestigde dat dit zijn 
oorzaak vindt in desinteresse, en de afwezigheid 
van overdracht van levensbeschouwing op 
hoger -en universitair niveau. Zeer spijtig en een 
verarming van het onderwijs. 

Een ander gesprek met moslimstudenten ging 
wel over geloof. Het gesprek beperkte zich niet 
enkel tot kennis. Het gesprek eindigde met de 
overeenstemming dat  leven met de zekerheid 
van vergeving rust en vrede mag geven. Echter 
bleken de moslimstudenten die zekerheid niet te 
kunnen bevestigen.

Hoe kunnen mensen geloven in God als ze het 
niet weten? Wie gaat het hun vertellen? Als er 
geen godsdienstonderwijs of filosofie ontvangen 
wordt, wanneer studenten gesprekken over 
geloof niet beoefenen? Wanneer ze niet ‘verleid’ 
worden om naast hun studie na te denken over 
het bestaan van God? Jezus Christus niet leren 
kennen? Zij geen advies krijgen de Bijbel met al 
zijn wijsheid en kracht in de hand te nemen en te 
onderzoeken ?

Onwetendheid is teleurstellend om te 
constateren. Wat verrast is de bereidheid van 
andere studenten.

Studenten  die  ‘onwetenden’ willen laten 
ontdekken hoe prachtig en rijk de kennis is 
van Jezus Christus. De ontdekking van die 
wetenschap zal het leven van (moslim)studenten 
nieuwe kracht geven en de vreugde geven door 
God de Heere gekend te zijn. Zij zullen niet 
vermoeid raken omdat zij hoopvol kunnen zijn 
en hun weg niet verborgen is voor de eeuwige 
God, de Heere (Jesaja 40).

Laten we volharden in gebed om de Heilige Geest 
en om kennis van de Hem Die leeft en regeert.

• Ernst van Velzen

WEET U HET NIET?

In de week van 17 april organiseerde de 
christelijke studentenvereniging Ichtus 
Antwerpen. In samenwerking met het Bijbel-
huis, Lifeline Antwerp, AIPC en Koffieklap een 
‘Cityweek’ in de Antwerpse studentenwijk. Elke 
dag waren er activiteiten om studenten kennis 
te laten maken met het christelijk geloof. Dit 
gebeurde oa door een lezing, een panelgesprek 
over geloofsvragen en een kerkdienst voor 
‘people that don’t go to church’. Doorheen de 
dag konden studenten langskomen om een 
koffietje te drinken, te studeren, de kerk te 
bezoeken of te pingpongen. 

Als christelijke jongeren merken we dat de 
meeste studenten weinig tot niets weten over 
het christelijk geloof en er ook niet mee bezig 
zijn. Daarom zijn we heel dankbaar dat we 
met deze week hebben kunnen laten zien en 
horen wat het betekent om christen te zijn. Dit 
heeft voor veel goede gesprekken en nieuwe 
vriendschappen gezorgd!

Wilt u meebidden voor de activiteiten die 
wekelijks plaatsvinden in het Bijbelhuis, bij 
Ichtus Antwerpen en Lifeline waar jongeren/ 
studenten samen nadenken over ‘christen zijn’ 
en hoe ze dat kunnen uitleven. In het bijzonder 
voor de groep die op donderdagavond - de 
verdiepingsavond - in het Bijbelhuis samen 
komt. We bidden ook voor de Antwerpse 
studentenwijk!

We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp 
tijdens de week en voor het gebruik van de 
prachtige kerk de ‘Brabantse Olijfberg’. 
Wilt u meer informatie over de ‘Cityweek’, de 
verdiepingsavond, of de werking van Ichtus 
Antwerpen? Neem gerust contact op! 

• Aron van Velzen, studentenvereniging 
Ichtus Antwerpen 

2060 is een doorgangswijk in Antwerpen-Noord met veel 
diversiteit op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, 
etnisch, religieus, ... Te midden hiervan wil het Bijbelhuis 
verbindend werken. Er worden  activiteiten georganiseerd, 
met als doel Jezus kenbaar te maken. Zo is er o.a.kinder-
club, jongensclub, meisjesclub, huiswerkbegeleiding, ge-
zinsbegeleiding, buurtmaaltijden, praktische hulp, bezoek 
en pastoraat. Voor en met de wijk organiseren we activitei-

ten die de onderlinge samenhang versterken. We krijgen 
geregeld te maken met moslims voor wie we in het bijzon-
der aandacht hebben. Dit alles doen we om de liefde van 
God de Vader uit te dragen die we kennen in Jezus Christus.

Naast de vele vrijwilligers werken er 3 vaste mede-
werkers: Ernst van Velzen (diaken), Thera van Velzen-
Mourik (vrouwenwerk) en David Iboma (jeugdwerk)

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS: THUIS IN ANTWERPEN 2060

EEN ‘CITYWEE’K MET ICHTUS, LIFE-LINE, 
AIPC EN KOFFIEKLAP

TIEN WEKEN 
BEZINNING MET 
ALPHA
Tien weken lang, van januari tot maart, hebben 
we op donderdagavond de Alpha-cursus gevolgd 
in het Bijbelhuis. “Wat is Alpha?” denk je vast. 
Het is een cursus van tien weken waarin grote 
vragen gesteld worden. Vragen over het leven, 
over geloof en over onze persoonlijke ervaringen 
kwamen aan bod. We keken eerst filmpjes over 
topics zoals ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden: waarom 
en hoe?’ en ‘Geneest God vandaag de dag 
nog?’. Daarna gingen we het onderwerp in 
groep bespreken. Omdat we in kleine groepjes 
verdeeld werden, voelde iedereen zich ook 
comfortabel genoeg om ervaringen en gevoelens 
te delen die hij of zij normaal niet zo snel zou 
delen. 

Met Alpha werd een safe-space gecreëerd. We 
leerden van elkaar, over elkaar en met elkaar wat 
geloof betekent voor ieder van ons. 

Zeker niet onbelangrijk waren ook alle gezellige 
maaltijden voorafgaand aan de cursus. Bedankt 
aan iedereen die zo lekker heeft gekookt. Het 
waren tien mooie weken van verbinding met 
elkaar en met God! 

• Estera Nicoi



Voor de toekomst zien we mogelijkheden om meer aanwezig te zijn 
in de buurt, in verbondenheid met organisaties en met een eeuwig 
getuigenis. We ontdekken de onwetendheid en de verlegenheid bij 
jongeren en ouderen. Een Bijbelhuis is een prachtige open plaats 
waar oprechte aandacht en liefde naar mensen uitgaat. Mensen 
merken dat op en spreken er van.

Steunt u ons alstublieft, zodat wij namens u en/of uw kerk een licht 
kunnen blijven in 2060.
IBAN NL: NL96INGB 0000 0898 60 t.n.v. Stichting Bijbelhuis Antwerpen 
IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW, 
BIC: BBRUBEBB

Voor acties, informatie, een bezoek kunt u ons altijd contacteren.

Steunt u het Bijbelhuis?• • •
BEDANKT VOOR UW STEUN,  
GEBED EN FINANCIËLE HULP!

CONTACT
VZW Bijbelhuis Antwerpen • Lange Dijkstraat 50 • 2060 Antwerpen • (+32)(0)496 53 46 04 (Ernst)

www.bijbelhuis.be • info@bijbelhuis.be • Instagram: bijbelhuis_2060 • Facebook: Bijbelhuis

KINDERDAGEN
bidden • • •
GEBEDSPUNTEN
• Er is een dringende behoefte aan voldoende financiële middelen om het kostbare 

werk verder te zetten. Bidt u mee dat die nood beantwoord mag worden?
• Wijsheid voor een goede verankering van het Bijbelhuis binnen de VPKB en voldoende 

support om dit op een verantwoordelijke wijze te laten plaatsvinden.
• Dat moslims vrijmoedig de stap durven zetten om Christus te erkennen en te volgen!

DANKPUNTEN
• De vele leermomenten in het Bijbelhuis/Belangstelling en oprechte gesprekken over 

leven en geloof.
• Betrokkenheid op elkaar in alles /Liefde die getoond wordt aan allen.

De kinderactiviteit is als een klein idee 
begonnen, maar was al snel een heel groot 
succes. Tijdens deze kinderactiviteit probeerden 
we de kinderen op een leuke manier, 
verschillende Bijbelverhalen te leren. Samen met 
een paar kinderen uit de buurt en de kinderen 
van de Arabische kerk waren we helemaal klaar 
voor een nieuw avontuur.

Onze eerste kinderactiviteit ging door op 
de eerste woensdag van de krokusvakantie. 
Eenmaal boven aangekomen begon het echte 
werk, zoveel nieuwe gezichten en zoveel nieuwe 
namen; hoe begin je eraan? Na een korte 
kennismaking verdeelden we de kinderen in 
verschillende groepen. Elke groep had een eigen 
begeleider die de kinderen met veel liefde meer 
vertelde over Jozef. Tijdens de activiteit konden 
de kinderen verschillende knutselwerkjes maken 
die gingen over het verhaal. Aan het einde van 
de dag kwamen we met samen om samen met 
de ouders te genieten van een heerlijke brunch.

Onze tweede kinderactiviteit ging door op 
de eerste woensdag van de paasvakantie, de 
perfecte tijd om te spreken over Pasen. Voor 
mijn gevoel hadden de kinderen er nu nog zoveel 
meer zin in dan de eerste keer. Het was prachtig 
om te zien hoe iedereen steeds meer en meer 
loskwam en zich thuis voelde. 

Voor de moeders en vaders werd gelijktijdig een 
activiteit georganiseerd met thema’s die gericht 
zijn op geloofsopvoeding met aandacht voor 
de nederlandse taal. Mooie gesprekken en blije 
ouders!

• Josy

nieuwtjes • • •
DOPEN, KINDERDAG EN SPORTWEEK

  Van 17/4 – 21/4 organiseerde de studentenvereniging Ichtus Antwerpen de ‘cityweek’. In 
samenwerking met Life-Line, AIPC, Koffieklap en het Bijbelhuis. Gericht op studenten in de stad; 
Bijzonder!

  16/4 mochten we vier kinderen dopen van ouders die voorheen als jongeren het Bijbelhuis 
bezochten en zich nog altijd dankbaar verbonden weten met het Bijbelhuis. Een vreugdevol mo-
ment! We konden daarvoor gebruik maken van het kerkgebouw van de ‘Brabantse Olijfberg’.

  In februari en april organiseerden we voor de kinderen van de Arabische kerk en hun ouders 
een- ‘kinderdag’. Dankzij de hulp van stagaires en vrijwilligers!( zie artikel).

  1 juli zullen David en Naomie gaan trouwen. We zien uit naar een gezegende dag!

  Van 16/7- 20/7 organiseren we opnieuw een Sportweek. Door de sportactiviteiten op de plein-
tjes in de buurt kunnen we nieuwe contacten maken en jongeren en ouderen bewegen tot geloof 
en uitnodigen mee te doen met het Bijbelhuis.

Ben jij op zoek naar een unieke en inspirerende 
woonervaring in het centrum van Antwerpen? Zoek 
niet verder! Wij hebben een prachtige studentenkamer 
beschikbaar in het Bijbelhuis, gelegen in het bruisende 
hart van Antwerpen.

Wat maakt deze kamer zo bijzonder?
• Centrale locatie: Op loopafstand van universiteiten, 

hogescholen, winkels, cafés, openbaar vervoer en 
het prachtige Park SpoorNoord. Verken de prachtige 
historische binnenstad van Antwerpen en geniet van 
alles wat deze levendige stad te bieden heeft.

• Christelijke gemeenschap: Het Bijbelhuis biedt je 
de mogelijkheid om verbinding te maken met andere 
christelijke jongvolwassenen en studenten. Deel je 
geloof, vriendschap en dagelijkse ervaringen in een 
warme en ondersteunende omgeving.

• Activiteiten en evenementen: Neem deel aan de 
diverse activiteiten en evenementen die georganiseerd 
worden in en door het Bijbelhuis, zoals Bijbelstudies en 
sociale activiteiten met verschillende leeftijdsgroepen.

• Comfortabele kamer: De studentenkamer is voorzien 
van alle basisvoorzieningen die je nodig hebt, zoals 
een bed, bureau, stoel en kastruimte. Daarnaast heb je 
toegang tot privé badkamer en toilet en eigen keuken.

Laat deze unieke kans om in het Bijbelhuis te wonen 
niet aan je voorbijgaan! Neem contact op met Laurette 
via laurette@bijbelhuis.be als je geïnteresseerd bent of 
meer informatie wilt ontvangen. We hopen je snel te 
verwelkomen in deze !

Te huur • • • 
GEZELLIGE STUDENTEN- 
KAMER IN BIJBELHUIS


