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U maakt in deze nieuwsbrief kennis met stagaires, 
bewoners en een gelukkig jong huwelijkspaar David 
en Naomi. Mag ik ze ‘de herders’ van vandaag 
noemen? Zij willen een thuis bieden en een thuis 
wijzen namens God de Heer. Een eigentijdse invulling 
van de rol van herders tijdens de geboorte van Jezus 
Christus te Bethlehem. Toen speelden herders een 
cruciale rol. Hen werd de weg gewezen  door engelen 
richting een ‘voederbak’, zij zelf wezen de weg voor 
anderen. 

Vandaag mogen zij als herders voor jongeren en 
ouderen fungeren. Hoeveel verschillende mensen 
mogen zij gastvrij verwelkomen! Veel jongeren 
worden met zorg omringd! Families worden 
bijgestaan in geloven, leven, zorgen en werken! 
Dat is een herderlijke opdracht. Hij gaat ons Zelf 
daarin voor. Hij geeft wijsheid, want Hij is Profeet. Hij 
vernieuwd relaties, Hij is de Messias. Hij is de goede 
Herder. Hij laat zich vinden op plaatsen waar je het 
niet verwacht. Toen in een ‘voederbak’. Vandaag in 
een Bijbelhuis, op een sportveld, in een huiskamer, 
op straat, in het ziekenhuis of tijdens een wandeling 
in park Spoor Noord. Een gezegende groet aan u 
allemaal!

• Ernst van Velzen

2060 is een doorgangswijk in Antwer-
pen-Noord met veel diversiteit op alle vlakken: 
sociaal-cultureel, economisch, etnisch, reli-
gieus, ... Te midden hiervan wil het Bijbelhuis 
verbindend werken. Er worden  activiteiten 
georganiseerd, met als doel Jezus kenbaar te 
maken. Zo is er o.a.kinderclub, jongensclub, 
meisjesclub, huiswerkbegeleiding, gezinsbe-

geleiding, buurtmaaltijden, praktische hulp, 
bezoek en pastoraat. Voor en met de wijk or-
ganiseren we activiteiten die de onderlinge 
samenhang versterken. We krijgen geregeld 
te maken met moslims voor wie we in het bij-
zonder aandacht hebben. Dit alles doen we om 
de liefde van God de Vader uit te dragen die we 
kennen in Jezus Christus.

Naast de vele vrijwilligers werken er 3 vaste 
medewerkers:
Ernst van Velzen (diaken),
Thera van Velzen-Mourik (vrouwenwerk)
David Iboma (jeugdwerk)

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS: THUIS IN ANTWERPEN 2060

Het Bijbelhuis, een oude vertrouwde plek voor 
Aron en een recente ontdekking voor Darcy, 
blijkt een warm thuis te zijn voor dit duo sinds 
september 2023. Terwijl Aron al lange tijd een 
soort tweede thuis heeft gevonden in deze 
omgeving, heeft Darcy de charmes van het 
Bijbelhuis pas in 2019 leren kennen door middel 
van een sportieve ontdekkingstocht.

Hoewel Aron en Darcy onder hetzelfde dak 
wonen, delen ze niet altijd dezelfde eettafel. 
Toch zijn ze attent naar elkaar toe, waarbij ze 

ervoor zorgen dat wanneer een van hen iets te 
eten haalt, ze ook iets meebrengen voor de ander. 
Hun drukke agenda's maken het lastig om elkaar 
gedurende de dag vaak te zien. Ondanks deze 
beperkte ontmoetingen koesteren ze wel de tijd 
die ze samen doorbrengen in hun gedeelde huis. 
Beiden willen graag een duidelijke uitnodiging 
de wereld in sturen :

• Aron - “De Deur Blijft Open”: Aron wil 
iedereen die hier is opgegroeid en niet vaak 
meer langskomt een geruststelling bieden: 
"De deur staat altijd open, net zoals vroeger. 
Ondanks dat Bijbelhuis nu al 50 jaar bestaat 
en er wellicht nieuwe gezichten zijn, blijft de 
essentie hetzelfde. Gastvrijheid staat hier hoog 
in het vaandel. Twee jaar afwezigheid betekent 
niet dat je niet meer welkom bent. Iedereen is 
hier altijd welkom."

• Darcy - “Een Plaats van Verbinding”: 
Darcy nodigt nieuwkomers uit om binnen te 
komen en de sfeer te proeven: "Kom binnen, 
probeer te zien hoe het hier gaat. Het Bijbelhuis 
organiseert diverse activiteiten, zoals voetbal 
en verdiepingsavonden, maar dit zijn geplande 
momenten. Men vergeet weleens dat het 
Bijbelhuis op zichzelf een familie vormt."

Een opmerkelijk duo, David, jongerenwerker, 
en zijn vrouw Naomi, die hem begeleidt, 
delen hun ervaringen als actief koppel in het 
Bijbelhuis. Het samenzijn in deze omgeving 
blijkt een unieke en waardevolle ervaring te 
zijn voor dit gepassioneerde stel. “Best wel 
leuk omdat we precies elkaars betrokkenheid 
in Bijbelhuis begrijpen”, delen ze glimlachend.

Voor David en Naomi heeft het Bijbelhuis een 
diepgaande persoonlijke betekenis. “Een open 
huis waar we altijd binnen kunnen en waar 
we heel veel nieuwe mensen leren kennen die 
samen met ons hun naasten willen liefhebben”, 
vertelt Naomi enthousiast.

Naomi reflecteert op de overgang toen David 
jongerenwerker werd in het Bijbelhuis. Ze 
benadrukt haar steun door te zeggen: “Ik 
denk wel dat hij zou kunnen getuigen dat ik 
hem altijd heb gesteund omdat ik altijd heb 
gevonden dat wat hij in Bijbelhuis doet meer 

is dan alleen jongerenwerker.” Voor haar is het 
Bijbelhuis de plek waar David zijn ware roeping 
heeft gevonden. 

Op de vraag naar hun toekomstplannen binnen 
het Bijbelhuis, antwoordt David: “Ik hoop dat 
wij nog vele jaren in het Bijbelhuis dienstbaar 
voor de buurt en voor mensen kunnen zijn, 
net zoals eerdere generaties voor ons waren. 
We streven ernaar verschillende generaties 
te verwelkomen en dat Gods liefde door ons 
huwelijk mag stralen op de levens van velen, 
zowel binnen als buiten het Bijbelhuis.” 

Met een sterke nadruk op hun dienstbaarheid 
en hun verlangen om de gemeenschap te 
blijven ondersteunen, blijven David en Naomi 
vastberaden om hun unieke rol voort te zetten 
in de geschiedenis van het Bijbelhuis.

Als stagiairs bij het Bijbelhuis brengen Maral 
en Evi hun passie voor maatschappelijk werk aan 
de AP Hogeschool tot leven in een omgeving die 
meer is dan alleen een stageplek. 

Voor hen is het Bijbelhuis een thuis voor iedereen, 
ongeacht wie je bent. 

• Maral - “Passie voor Ondersteuning en 
Vertrouwen”: Voor Maral is het Bijbelhuis 
geen onbekend terrein, maar haar ervaring als 
stagiaire heeft een nieuwe dimensie toegevoegd. 
“Ik ken het Bijbelhuis al sinds jong af aan, maar 
hier nu stage lopen is toch wel anders, “deelt 
ze. “Het laat je inzien hoeveel invloed je kunt 
hebben op kinderen en jongeren met allerlei 
hulpvragen.” Haar keuze voor het Bijbelhuis als 
stageplek komt voort uit haar verlangen om een 
positieve impact te hebben op de bezoekers. 
“Mijn doel is om een vertrouwenspersoon te zijn 
voor jongeren, “voegt ze eraan toe.

• Evi - “Een Nieuwe Ontdekking”: Voor Evi was 
het Bijbelhuis aanvankelijk een mysterie. “In 
het begin wist ik helemaal niet wat Bijbelhuis 
was en wat men er juist deed,” vertelt ze. “Na 
enkele dagen als stagiair in het Bijbelhuis had 

ECHTPAAR DAVID EN NAOMI
Samen Actief in Het Bijbelhuis

STAGIAIRS MARAL EN EVI
Maatschappelijk 
Werk in Actie bij Het 
Bijbelhuis

ARON EN DARCY
Studenten in de stad en Bewoners 
van Het Bijbelhuis

ik veel bijgeleerd. Maar het belangrijkste dat ik 
geleerd heb is dat vertrouwen en communicatie 
heel belangrijk zijn.” Haar kennismaking met het 
Bijbelhuis dankt ze aan haar medestudent Maral. 
“Ik ben haar zeer dankbaar dat ze mij heeft laten 
kennismaken met alle vriendelijke mensen en 
met de organisatie zelf,” benadrukt Evi.

De taken van Maral en Evi bij het Bijbelhuis 
zijn divers en inclusief. Ze bieden 
huiswerkbegeleiding, organiseren verschillende 
activiteiten en thema-avonden en voeren 
individuele gesprekken. “Wil je ons meer leren 
kennen, kom dan langs! “nodigen ze uit.

Het enthousiasme en de betrokkenheid van Maral 
en Evi bij het Bijbelhuis zijn onmiskenbaar. Hun 
inzet als stagiairs weerspiegelt niet alleen hun 
studie, maar ook hun oprechte toewijding aan 
het ondersteunen en begeleiden van degenen 
die het Bijbelhuis bezoeken.



Ondernemers gezocht!
We zijn verrast door de steun van een aantal ondernemers. Zij committeren zich voor een drietal 
jaar aan het jongerenwerk, waarvoor David zich met hart en ziel inzet. Wij hopen in het totaal 
10 ondernemers te vinden. We zoeken er nog 5. Bent u de persoon die we zoeken of kent u een 
ondernemer? Neemt u dan contact op met ernst@bijbelhuis.be of bel naar 0032( 0)496534604.

O.a. dit doen we met uw steun:
Sportcommunity 11+ ,16+  en 18+ bieden veel mogelijkheden om jongeren te leren kennen, 
geloof te delen en hen te begeleiden op hun verdere levensweg. Dat zij daarvoor een vertrouwde 
‘broer’ nodig hebben is zeer wezenlijk. David is die broer. Wekelijks bereiken we 50 -75 jongeren.

Voor de toekomst zien we mogelijkheden om meer aanwezig te zijn in de buurt, in verbondenheid 
met organisaties en met een eeuwig getuigenis. We ontdekken de onwetendheid en de 
verlegenheid bij jongeren en ouderen. Een Bijbelhuis is een prachtige open plaats waar oprechte 
aandacht en liefde naar mensen uitgaat. Mensen merken dat op en spreken er van.

Steunt u ons alstublieft, zodat wij namens u en/of uw kerk een licht kunnen blijven in 2060. 
IBAN NL: NL96INGB 0000 0898 60 t.n.v. Stichting Bijbelhuis Antwerpen 
IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW, BIC: BBRUBEBB

Voor acties, informatie, een bezoek kunt u ons altijd contacteren.

Steunt u het Bijbelhuis?• • •
DANKUWEL VOOR UW STEUN, GEBED EN BETROKKENHEID!

CONTACT
VZW Bijbelhuis Antwerpen • Lange Dijkstraat 50 • 2060 Antwerpen • (+32)(0)496 53 46 04 (Ernst)

www.bijbelhuis.be • info@bijbelhuis.be • Instagram: bijbelhuis_2060 • Facebook: Bijbelhuis

bidden • • •
GEBEDSPUNTEN
•	 Dat het nieuwe leven wat Christus ons 

beloofd mag opbloeien in het leven van 
families in 2060. 

•	 Dat jongeren kiezen tegen het kwaad 
en voor het goede. 

•	 Dat we ouders op de juiste wijze 
kunnen ondersteunen in de opvoeding 
van hun kinderen.

DANKPUNTEN
•	 Voor de verrassende financiële steun 

van verschillende personen, kerken en 
organisaties. 

•	 Voor de stagaires en vrijwilligers, die 
zich met toewijding inzetten.

nieuwtjes • • •
ACTIEDAG, GESPREK-
KEN EN DOPEN

  Een prachtige actie werd georganiseerd 
door de eerste klassen van het Driestarcolle-
ge te Gouda. Een dag ‘klussen’ voor het jon-
gerenwerk van het Bijbelhuis. Een prachtig 
bedrag van bijna 4.000 euro!!! Een aantal 
leerlingen gaan binnenkort een dagje Bijbel-
huis ervaren. Bedankt!

  Met de Verenigde Protestantse Kerk van 
België vinden constructieve gesprekken 
plaats. De Synodale Raad kende 14 november 
het Bijbelhuis de status van ‘pioniersplaats’ 
toe. We zijn hen zeer dankbaar! We zien uit 
naar een intensievere samenwerking! Daar-
over in de volgende nieuwsbrief meer info.

  Hoewel even geleden mochten we , 17 
september, in een bijzondere dienst twee kin-
deren dopen van Anja en Khadir, voorheen 
trouwe Bijbelhuisbezoekers en nog altijd be-
trokken op het Bijbelhuis ; Avera en Naära. 

  Een bijzondere ‘bruggenbouwers avond’ 
vond plaats , waarbij een getuigenis werd ge-
geven door een Somalisch christen. Hij opende 
ons hart voor Somaliërs, die in Antwerpen hun 
nieuwe woonplaats hebben gevonden.

  We zouden graag ‘AL Massira’ opstarten 
met een groep jong-volwassenen. De cursus is 
gevolgd. We bidden dat een aantal van hen de 
belangrijkste levensvragen in een  veilige sfeer 
met ons kunnen bespreken.

Het Bijbelhuis is een bruisende gemeenschap 
die altijd klaarstaat voor anderen. Nu kun 
jij helpen hun missie te ondersteunen door 
simpelweg te winkelen!

Met Trooper kun je het Bijbelhuis steunen zonder 
extra kosten. Hoe werkt het? Heel eenvoudig! 
Ga naar de Trooper pagina van het Bijbelhuis 
voordat je online winkelt bij je favoriete winkels.
Of je nu kleding, elektronica of zelfs reizen koopt, 
een klein percentage van je aankoopbedrag gaat 
automatisch naar het Bijbelhuis. Zonder extra 
kosten voor jou!

Elke aankoop via Trooper is een directe 
steun voor de activiteiten en initiatieven van 
het Bijbelhuis. Zo kun je, met jouw gewone 
aankopen, een positieve impact hebben op hun 
gemeenschapswerk.

Doe mee en steun het Bijbelhuis met Trooper! 
Samen kunnen we een verschil maken en de 
missie van het Bijbelhuis versterken. Bezoek 
vandaag nog de Trooperpagina van het Bijbelhuis 
en start met winkelen voor een goed doel!

Trooper voor het Bijbelhuis!  
STEUN HET BIJBELHUIS MET TROOPER!

... groepen:
Het Bijbelhuis is altijd bereid personen, groepen, 
kerken te verwelkomen. Het is elke keer weer 
bemoedigend en opbouwend om elkaar te 
ontmoeten. Wilt u ons ontvangen in uw kerk , 
ook dan kunt ons contacteren. U kunt daarvoor 
mailen naar info@bijbelhuis.be.

... stagaires:
Het Bijbelhuis is een stageplek voor studenten 
theologie, maatschappelijk werk en sociaal 
cultureel werk. Ook studenten die ene 
commerciële richting volgen kunnen een stage-
aanvraag doen. Neem daarvoor contact op met 
David of Ernst.

WELKOM AAN...

   Bruggenbouwers 

   Knutselen op de kinderkamer 

   Actie Driestarcollege Gouda 

   Kinder- en ouderdag 

   Voetbal 

   Maaltijd Bijbelhuis 


